Liturgisch materiaal bij het adventslicht voor vrede in het Midden-Oosten

In de andere bijlage vind je een kaarsenwikkel met instructies rondom het aansteken van de
kaars. Hieronder staat de volgorde zoals wij die voor ons zien.

Kaars aansteken

Tekst uitspreken bij het aansteken van de kaars
Jakobus 3:18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voor voor
hen die vrede stichten.

Lied Yarabba ssalami

Dit lied is voor velen wellicht nieuw, maar eenvoudig mee te zingen. Hier is een link naar
het lied:
https://docs.google.com/document/d/1ZYai8BHMgXeQBxrlvcdSn867hpVap48c/edit?us
p=sharing&ouid=101127219255438677500&rtpof=true&sd=true

Hier zijn eventuele andere liedsuggesties uit Zangen van Zoeken en Zien:
Lied 124. Dat wij niet vergeten: vers 1 & 3

Lied 182. Licht dat terugkeert (meerdere keren zingen)

Lied 443. Komen ooit voeten gevleugeld

Het moment rond de kaars afsluiten met onderstaand gebed.

Vergeet geen foto te maken van het moment rond de kaars. Hier maken we een
nieuwjaarskaart van om te delen met vredesorganisaties in het Midden-Oosten.


https://docs.google.com/document/d/1ZYai8BHMqXeQBxr1vcdSn867hpVqp48c/edit?usp=sharing&ouid=101127219255438677500&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZYai8BHMqXeQBxr1vcdSn867hpVqp48c/edit?usp=sharing&ouid=101127219255438677500&rtpof=true&sd=true

Gebed voor zondag 1 december, eerste advent, door Margarithe Veen

God van het Leven,

Wij geven dank voor de zegeningen
van leven

van liefde

van licht dat ons tegemoetkomt

Wij bidden voor hen die geen deel aan leven hebben
door gebrokenheid en pijn

door onderdrukking en geweld

door machten die verwoesting voor hebben

Bidden wij voor allen die lijden onder het geweld in Palestina, Libanon en Israél
voor allen in rouw

voor allen die geen weet hebben waar hun dierbare is

voor allen fysiek en geestelijk gewond

voor allen die zoeken naar wegen van gerechtigheid en vrede in verbondenheid

Dat zij die geen stem meer hebben om te roepen om vrede en recht
Gehoord worden door liefsten, door naasten, door ons, die wel hun stem kunnen
inzetten;

dat door ons mag oplichten een weg van leven waar de God van het leven ons geroepen
heeft; geen andere handen heeft dan die van ons.

vanuit het vertrouwen dat zo een weg van leven is te vinden
door de wanhoop en wanorde heen.

Wij bidden

om dat vertrouwen

om die verbondenheid met een adem om leven

om vandaaruit oog te houden voor tekenen die ons tegemoet blijven komen
om zo een licht te zijn, om liefde, om leven in deze wereld, om ons heen.

AMEN



