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‘ W H E R E  E A S T  M E E T S
W E S T ’ :  V E R S L A G  V A N
D E  P T R  E X C U R S I E  N A A R
S A R A J E V O

Elk jaar gaan studenten en medewerkers van
de masteropleiding 'Peace, Trauma and
Religion' van de Vrije Universiteit
Amsterdam op excursie om meer te leren over
vredesopbouw, traumaverwerking, en de rol
van religie daarin. Dit jaar werkte het team  
samen met het Europees Centrum voor de
Studie van Oorlog en Vrede (ECSWP) in
Sarajevo. Het ECSWP maakte een speciaal
programma voor de PTR-groep, gericht op
'Het Andere Europa: Conflict en verzoening
waar Oost en West elkaar ontmoeten'. In
Bosnië en Herzegovina, het kruispunt tussen
Oost en West, kunnen etnische, religieuze en
culturele verschillen mensen zowel verenigen
als verdelen.

In het verslag kun je de reflecties lezen van
de deelnemers aan de excursie

Het verslag kunt u lezen op de website:
www.religionpeacejustice.com
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E N K U T A T A S H :  E T H I O P I S C H  N I E U W
J A A R
Het Ethiopische Nieuwjaar is een unieke en fascinerende
viering. In tegenstelling tot het grootste deel van de wereld
volgt Ethiopië een ander kalendersysteem dat gebaseerd is
op de oude koptische kalender. Volgens dit systeem is de
eerste maand van het jaar Meskerem, wat overeenkomt met
september in de Gregoriaanse kalender.  Het Ethiopische
Nieuwjaar valt elk jaar op 11 september -of op 12
september in het schrikkeljaar. 
Het Ethiopische Nieuwjaar heet Enkutatash. Deze naam
refereert naar het Ethiopische christendom, met name de
rijke en inheemse Ethiopische orthodoxie. Het nieuwe jaar
wordt Enkutatash genoemd vanwege de Ethiopische
bewering dat de koningin van Sheba (1 Koningen 10) een
Ethiopische was die in de 10e eeuw voor Christus over het
land regeerde. Volgens het Bijbelse verhaal bezocht de
koningin van Sheba koning Salomon in Jeruzalem en kreeg
ze veel geschenken van hem, waaronder juwelen. Toen ze
terugkeerde naar Ethiopië, verwelkomde haar volk haar met
vreugde en gaf haar meer juwelen als teken van
dankbaarheid en loyaliteit.  Enkutatash betekent dus
"geschenk van juwelen" in het Amhaars, de officiële taal
van Ethiopië.
Enkutatash is niet alleen een viering van het nieuwe jaar,
maar ook een viering van het einde van het 
regenseizoen en het begin van de lente. In 
deze periode is het platteland bedekt met 
gele bloemen die Maskel margrieten of
‘Adey Abeba’ worden genoemd en die hoop
en voorspoed symboliseren. Enkutatash is
een feest dat de schoonheid en 
diversiteit van de Ethiopische cultuur
laat zien.

Samuel Tadele Habtu - Bridging Gaps Student



P T R  A L U M N I :  T H I R Z A
S N O E K

“We zijn bang voor 
religie omdat ze
 interpreteert in 
plaats van observeert. 
Religie bevestigt niet 
dat er hongerige 
mensen in de wereld 
zijn; ze interpreteert 
de hongerigen als 
onze broeders die we hebben laten
verhongeren" -  Dorothee Sölle

Sinds een paar dagen heb ik de
eindopdracht voor het masterprogramma
'Peace, Trauma and Religion' (PTR)
ingeleverd. Dat betekent dat ik volgende
maand afstudeer. 
Deze week, de laatste week van
september, rond ik mijn stage bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken af en
volgende week begin ik met mijn nieuwe
baan bij NEWConnective. In mijn nieuwe
functie ga ik evenementen ontwikkelen
voor studenten van de VU. Niet zomaar
evenementen, maar activiteiten die zich
richten op de grotere levensvragen. 
Mijn zoektocht naar een baan was niet zo
intensief als ik me had voorgesteld.
Tijdens mijn stage kreeg ik inzicht in het
soort omgeving waarin ik zou floreren. In
het gesprek met NEWConnective, een van
de eerste gesprekken die ik voerde in mijn
zoektocht naar een baan, klikte het
meteen; dit is een plek die bij me past. Ik
denk dat authenticiteit voor mij een van de
belangrijkste waarden is op professioneel
gebied. Ik wil het gevoel hebben dat ik
mijn authentieke zelf kan zijn en werk kan
doen dat past bij mijn eigen capaciteiten
en persoonlijkheid. Mijn nieuwe functie
faciliteert dat; ik kan me samen met
studenten afvragen en zoeken naar wat het
leven is en hoe daarover te spreken.

S U M M E R S C H O O L  ‘ C O N S T R U C T I O N
O F  R E A L I T I E S ’

"Ik wil nieuwe mensen ontmoeten", "Ik wil iets waardevols
meenemen voor mijn verdere studie" of "Ik wil de vrijheid
hebben om het met iemand oneens te zijn" - een grote muur
vol plaknotities werd aan het begin van de Summer School
gevuld door studenten van de Universiteit van Hamburg en
de Vrije Universiteit Amsterdam toen hen gevraagd werd
naar hun verwachtingen voor de komende week. In
Amsterdam ging de interdisciplinaire groep studenten bezig
met de vraag hoe verschillende wereldbeelden en realiteiten
de communicatie over vrede en actieve vredesopbouw
beinvloeden. Welke rol spelen ras en geslacht als markers
van identiteit in mijn ervaring en positie in de samenleving?
En wat hebben postkoloniale studies en intersectionaliteit te
maken met vredesopbouw? 
Samen werkten ze aan academische teksten, bespraken ze
hun eigen ervaringen en testten ze nieuwe leervormen,
bijvoorbeeld in een drumworkshop, die voor veel
deelnemers een hoogtepunt van de Summerschool was. Met
de hulp van de organisatie "Musicians without Borders"
werd de groep zich op een indrukwekkende manier bewust
van hoe muziek gebruikt kan worden om met elkaar te
communiceren op de weg naar vrede. "Ik heb geleerd
geduldiger te zijn en actief te luisteren" of "Ik ben me ervan
bewust geworden hoe complex discriminatie-ervaringen zijn
en hoe ze conflicten beïnvloeden.” - Dit was een deel van de
conclusie van de deelnemers na deze intensieve week.
Meer informatie over de summerschool, en reflecties van
twee studenten is te vinden op:
https://www.religionpeacejustice.com/summer-schools

Friederike Wilhoeft - Centre for Peace Church Theology, Hamburg
University. 



I N T E R N A T I O N A A L  G E R E C H T S H O F
V O O R  V O O R M A L I G  J O U G O S L A V I Ë  

In juni bezochten de studenten van het masterprogramma
'Peace, Trauma and Religion' het “International Residual
Mechanism for Criminal Tribunals” (ICTY), als onderdeel
van de voorbereiding op de studiereis naar Sarajevo in juli.
Hier ontmoetten we de coördinator en de onderzoeker van
het programma voor getroffen gemeenschappen. Aan het
begin van de sessie werd de missie van het programma
omschreven als 'het beschermen van de erfenis van het
ICTY' in de gemeenschappen van voormalig Joegoslavië.
Het programma hecht veel belang aan het creëren van
verhalen. Zoals de coördinator zei: 'Laat het verhaal niet
door anderen gemaakt worden'. Als de verkeerde verhalen
de overhand krijgen, zal het conflict nooit stoppen. Zeggen
dat iets verkeerd en onrechtvaardig is, is van groot belang
in een context met zoveel propaganda, desinformatie en
polarisatie. Het mechanisme doet dit door
geschiedenisleraren te informeren, cursussen aan te bieden
voor studenten en het gebrek aan informatiebronnen op te
sporen om de nodige leemtes op te vullen. Hoewel het
conflict voorbij lijkt te zijn, is het nu een cruciaal moment
om de juiste verhalen te vertellen. Zoals de coördinator zei:
een generatie die geen oorlog heeft meegemaakt, is eerder
bereid om oorlog te voeren. Als de wreedheden die hebben
plaatsgevonden niet worden erkend, zullen mensen
gemakkelijker weer de wapens opnemen. Er is bijvoorbeeld
nog steeds discussie over de vraag of de genocide van
Srebrenica echt in zo'n ernstige vorm heeft plaatsgevonden.
Onderzoeksteams zijn nog steeds bezig met het opgraven
van de verspreide kadavers om bewijzen voor de genocide
te verzamelen. Ik werd er terecht aan herinnerd dat het
vertellen van de waarheid zo belangrijk is voor vrede en
verzoening. Niet alleen om schuld te lokaliseren en de
juiste daders te straffen, maar ook om de juiste verhalen te
creëren.

Eline van der Kaaden - PTR Student

S T E P A S  R I B O K A S  ,  
P H D  C A N D I D A T E

Tijdens de jaren van mijn engagement
met studenten via christelijke
studentenorganisaties en als predikant in
verschillende kerken in Litouwen heb ik
het vertrouwen van de gelovigen
opgemerkt dat de christelijke boodschap
iets te zeggen heeft tegen en over de
wereld waarin we leven - een land dat het
sovjettotalitarisme heeft meegemaakt, een
pijnlijke post-socialistische overgang en
worstelt om met het verleden om te gaan.
Er was echter altijd onzekerheid over hoe
en wat theologie met deze context kon
doen.

Mijn project "Living and Loving in Exile:
Diasporic Identity of a Minority Church
in the Public Sphere" heeft als doel in
deze situatie te spreken, en bij te dragen
aan de ontwikkeling van een kritische en
geëngageerde theo-politieke verbeelding
voor de kerk in een post-sovjetcontext. 
Ik benader dit onderwerp met twee
observaties en één overtuiging. De
Litouwse katholieke kerk, die een zeer
belangrijke rol heeft gespeeld bij de
wederopbouw van de natie en het land,
heeft geen morele en creatieve stem
ontwikkeld die gewaardeerd wordt in het
publieke discours van de Litouwse
samenleving. Tegelijkertijd kromp de
Litouwse protestantse/evangelische kerk
ineen door haar kleinschaligheid. Ik wil
echter betogen, te beginnen met de hulp
van de mennonitische theoloog Travis
Kroeker, dat deze kerken kunnen
voortbouwen op hun "diasporische"
identiteit om hun theologie van publiek
engagement te ontwikkelen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joegoslavi%C3%AB


N I E U W E  P U B L I C A T I E S

Fernando Enns, Nina Schroeder-van `t Schip, Andrés
Pacheco Lozano (eds.), A Pilgrimage of Justice and
Peace. Global Mennonite Perspectives on
Peacebuilding and Nonviolence ,  Eugene/OR: Pickwick
Publications 2023 (978-1-6667-1381-7).

Fernando Enns, Das Forschungsfeld der post-colonial
studies als inter-kontextueller hermeneutischer
Schlüssel in der Ökumene;  in: Martin Hailer, Elisabeth
Maikranz, Friederike Nüssel (Hrsg.), Ökumenische
Hermeneutik. Stand der Dinge, Defizite, Perspektiven.
Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 139, Leipzig:
EVA 2023, 148-165. 

Fernando Enns, „Bewegt, vesöhnt, eint“ die Liebe
Christi die Welt? Ökumenische Friedensethik in der
Bewährung – angesichts des Krieges in der Ukraine;
in: in Okumenische Friedensethik – im Kontext
kriegerischer Auseinandersetzungen. Ökumenische
Rundschau 2/2023 (72. Jg.), Leipzig: Ev.
Verlagsanstalt,  150-163. 

Andrés Felipe Pacheco Lozano, “Mennonitische
Unschuld”: Die Entkolonialisierung täuferisch-
mennonitischer Selbstdarstellungen;  in:
Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft. Postkoloniale
Perspektiven in den Kirchen. Ökumenische Rundschau
3/2023 (72. Jg.) Leipzig: Ev. Verlagsanstalt,  358-374. 

E V E N E M E N T E N

Conferentie ‘The Christian Peace
Witness. Non-violence as a Non-
conformist lifestyle - put to the test!
University of Hamburg. 
November 2-5, 2023.

Master vak: “Doing Theology from
Anbaptist Mennonite Perspective" - 
Thinking God
Open voor publiek (enig
achtergrondkennis vereist). 
Taal: Engels, Lesvorm: hybride.
In dit vak zullen we het boek van
Dorothee Sölle: ‘Denken over God’
bespreken.
Start op dinsdag 16 Januari, 10-12u (en
komende weken). 
Voor meer informatie kunt u een email
sturen naar:
religionpeacejustice@gmail.com

Mennonite Graduate School
Januari 26-28 2023

European Mennonite Students of
Theology Meeting
April 2-5, 2024

PhD Days Vrije Universiteit Faculty of
Religion and Theology
April 19-18, 2023


