
T E N T O O N S T E L L I N G

H O E  V E R H O U D  J I J  J E  TOT  D E  A N D E R 

E N  D E  O M G E V I N G ?

©
 L

o
ka

al
w

er
k

K O E P E L K E R K  W I T M A R S U M   V I C T O R I U S K E R K  P I N G J U M



Menno Simons (Witmarsum, 1496 - Wüstenfelde, 1561) heeft een andere overtuiging 
dan het verplichte geloof. Hij twijfelt, maar heeft de kracht om bewust te kiezen 
voor een weg zonder geweld. Menno en zijn volgelingen moeten vluchten en zich 
voortdurend aanpassen in een nieuwe omgeving. Wat is écht van waarde, genoeg 
om een evenwichtig en liefdevol bestaan op te bouwen? 

Deze tentoonstelling belicht Menno’s GRONDWAARDEN vanuit de thema’s:

Beweeg mee tussen de lichtobjecten. Laat je inspireren door verhalen over vrijheid 
van spreken, verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor elkaar en de omgeving. 
De meereizende zaden verbinden Menno’s waarden met verloren en nieuwe grond. 
Zie deze tentoonstelling als een uitnodiging tot ontmoeting of gesprek en stil te 
staan bij de vraag: Hoe verhouden we ons tot de ander en tot andere organismen 
in een samenhangend systeem?
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