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Voorwerk 

 
Frederick 
Leo Lionni 
Uitgeverij Ankh Hermes 

 
Thema viering 
Leven... niet van brood alleen 
Grote en kleine mensen hebben, naast 
hun dagelijks brood, ook brod voor het 
hart nodig; woorden die benoemen en 
betekenis geven en daardoor ruimte en 
toekomst scheppen. 
Het muisje Frederick is de andere 
muizen op die manier behulpzaam. Met 
zijn woorden stelt hij een andere 
werkelijkheid present: die van de lente 
met haar warmte, haar mooie kleuren. 
In het gedicht aan het eind worden de 
muizen gekend in hun moeite en in 
hun verlangen. Ze worden bemoedigd 
om het vol te houden. 
 

Trefwoorden 
Dromen, samenwerken, zingeving 
 

Inhoud 
Alle muizen zijn druk om een 
wintervoorraad aan te leggen behalve 
Frederick. Hij verzemelt zonnestralen, 
kleuren en woorden. Als in de winter 
de voorraad op is en de muizen het 
niet meer zo zien zitten, blijkt 
Fredericks’ andersoortige verzameling 
de muizen te bezielen. 
  

Rollen/karakters 
Muizen: behulpzaam en tolerant. Ze 
accepteren wel dat Frederick wat 
anders aan het doen is terwijl zij bezig 
zijn met het verzamelen van de 

wintervoorraad. Op het moment dat de 
vorraad op is, houden ze hem aan zijn 
woord. 
Frederick: eigenzinnig en wijs 
 

Opmerkingen 
De tekst: een af en toe moeilijk woord 
of zin kan tijdens het lezen vervangen 
worden. 
 
Illustraties: aanvullend op de tekst.  
 
De balans tussen werken en genieten. 
Dit boekt is eigenlijk zeer actueel, 
omdat op dit moment steeds meer 
mensen zich er bewust van worden dat 
er veel meer te ontdekken is in het 
leven dan alleen werken. Dit 
kinderboek (en ook zeker voor 
volwassenen) geeft op een hele 
vertederende manier deze balans weer 
via het muisje Frederick. Frederick 
verzamelt, terwijl zijn vriendjes hard 
werken, zonnestralen, woorden en 
kleuren voor de lange winter die 
komen gaat. 
 

Voorbereiding 
 

• In de doos 
Muizenvoorraadje. Bijvoorbeeld: 
beukennootjes, tarwehalmen, stukjes 
maïskolf. 
Nep muizenkeuteltjes; rol kleine 
keuteltjes van zwart crêpepapier. 
Verspreid deze over de doos en de 
tafel. 
 
• Expressie  

a. Kleurplaat Frederick, zie bijlage 
1. 
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b. Muizen knutselen. 

 
Schuine vouw. Vouw daarna een 
vlieger. Oogjes/oortjes en sorharen 
erop en klaar. 
 

c. Muis van een papieren 
bordje  

 

Materiaal: Papieren bordjes, verf, 
gekleurd papier, wol of dropveter, 
wiebeloogjes. 

Verf het bordje grijs. Knip de oren uit 
gekleurd papier. Klap het bordje 
dubbel. Voordat jet het bordje niet 
duw je de staart van de muis ertussen. 
Plak het wiebeloogje erop. 
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Viering 
 

1. Het begin 
Zeggen en zingen: 
‘Wij zijn gekomen’ en ‘Dag vlam’. 
 

2. De doos 
Verstig de aandacht van de kinderen 
op de muizenkeuteltjes. ‘Wat is dat 
nu… het lijken wel keuteltjes!’ 
Je snuift een paar keer en kijkt 
bedenkelijk in het rond. ‘Hé bah… ja 
hoor, muizenkeutels! Ik wist niet dat 
hier muisjes woonden. Straks zitten ze 
nog in de doos!’ 
Leg je oor op de doos. ‘Ik hoor niets.’ 
Gluur door het kiertje van de doos. ‘Ik 
geloof… dat er iets in zit. Nee, geen 
muizen… even kijken.’ 
Haal een handje voorraad uit de doos. 
‘Aah…(invullen wat u er in gestopt 
heeft)…… die kleine muisjes hebben 
hard gewerkt.’ 
Laat de illustatie op de voorkant van 
het boek zien. ‘Kijk, dit is Frederick, hij 
rust zeker uit van het harde werken.’ 
 

3. Verhaal 
Voorlezen: Frederick 
 

4. Gesprekje 
De muizen zullen Frederick niet snel 
vergeten…. 
 

5. Expressie 
Wij gaan ook Frederick maken. 
A. Kleurplaat  

 

B. Muizen vouwen 
  
C. Muizen knutselen 

 

6. Gebed 
 

Hoor, God, Hoor! 
Broos, God,  
hebben wij echt nodig  
appels, wortels, 
sla en melk  
bovendien!  
Thuis aan tafel of…  
als ik logeren ga  
bij tante Jacobien. 
 
Maar, lieve God,  
wat ik je zeggen wou,  
naast het eten  
heb ik nog iets nodig  
anders blijft mijn  
hartje koud.  
 
Warme woorden  
lief en zacht  
in mijn oor.  
Zoiets als:’schattenbout,  
ik hou van jou’,  
ik geloof dat ik dat hoor. 
 
Hoor, kindje hoor. 
 
God,  
jij fluistert dat  
als alles koud is,  
als alles stout is,  
als ik alleen ben  
met verdriet.  
Ja, dan fluister jij: 
‘stil maar kindje, 
-en je noemt mijn naam-  
wordt maar rustig.  
Ik heb je lief,  
zo lief. 
Amen
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Bijlage 1 

 

 


