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Voorwerk 

 

Bang Mannetje 
Mathilde Stein en Mies van Hout 
Lemniscaat 
ISBN 97 89 056 377 151 
 

Thema viering 
Bang zijn. 
 

Trefwoorden 
Bang zijn, monsters, angsten. 
 

Inhoud 
Bang Mannetje is bang voor van alles: 
voor mensen die voordringen bij de 
bakker (tegen wie hij niets durft te 
zeggen), voor de straat opgaan in zijn 
bloemetjesbroek (ze zullen hem wel 
uitlachen) en voor rare geluiden in de 
nacht (er ligt vast een spook onder zijn 
bed). Hij maakt een afspraak met de 
toverboom die bange mannetjes van 
hun angsten afhelpt. De boom 
waarschuwt hem wel voor de woeste 
wezens die hij op zijn weg zal 
tegenkomen – maar daarvoor hoeft hij 
niet bang te zijn, ze zijn namelijk niet 
gevaarlijk. 
Dankzij de waarschuwing trotseert 
Bang Mannetje draken, reusachtige 
spinnen en enge heksen. Eenmaal 
aangekomen bij de toverboom wordt 
hij meteen gepromoveerd van een 
Bang Mannetje tot een Best Wel 
Dapper Mannetje. Tevreden gaat hij 
naar huis. Hij trekt zijn 
bloemetjesbroek aan, gaat naar de 
bakker en bestelt twee taartjes: één 
voor zichzelf en één voor het spook 
onder zijn bed. 
  

Rollen/karakters 
Bang mannetje, toverboom, draak, 
spin, toverknol, Best Wel Dapper 
Mannetje. 
 

Opmerkingen 
De pers over dit boek: 
 
'Zeker het mooiste prentenboek van dit 
jaar is Bang Mannetje van debuterend 
kinderboekenschrijfster Mathilde Stein 
en illustrator Mies van Hout.' 
de Volkskrant 
 
‘Mathilde Stein (tekst) en Mies van 
Hout (illustraties) fantaseren er vrolijk 
op los en maken van Bang Mannetje 
een Best Wel Dapper Mannetje. (…) 
Goed voor heel wat glimlachen, dit 
voorleesprentenboek.’ 
Leeuwarder Courant 
 
'Prachtig boek met warme illustraties 
en geestig en helder taalgebruik' 
Pompoen 
 
'Als je het boek Bang Mannetje goed 
bekijkt, zie je waarom schrijfster 
Mathilde Stein en illustratrice Mies van 
Hout er een prijs mee wonnen.'  
Zuidlaren de krant 
 
'Bang mannetje vliegt de deur uit' 
Groningse Kinderboekhandel 
 
'Een boek dat kleuters een hart onder 
de riem steekt en hen leert met 
angsten om te gaan. Een schitterend 
prentenboek!' 
Jeugd (z)onder dak 
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'Bang mannetje heeft bij ons een 
speciaal plekje in de klas gekregen. 
Toen ik de eerste keer voorlas uit dit 
prentenboek was het muisstil!' Juf 
 
'Bang Mannetje is weer zo'n prachtig 
boek waarvan je moet glimlachen. … 
De tekeningen zijn prachtig mysterieus 
en met mooie kleuren en een prima 
ondersteuning van dit grappige en 
leerzame verhaal.' 
 

Voorbereiding 
 

• In de doos 
Een grote nep spin 
 
• Expressie  

A: het verven van witte 
spoken/monsters op zwart papier. 
 

B: Kleurplaat van Bang Mannetje.
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Viering 
 

1. Het begin 
Zeggen en zingen: ‘Wij zijn gekomen’ 
en ‘Dag vlam’. 

 

2. De doos 
Wat is dat?  
Een spin?  
Vinden jullie spinnen ook zo eng? 
Gelukkig is dit maar een nepspin. 
 

3. Verhaal 
Voorlezen Bang Mannetje 
 

4. Gesprekje 
Zijn jullie wel eens bang? Waarvoor? 
Wat doen je dan? 
 

5. Lied 
Bang, hoezo bang? 
(Frans Ehlhart / Boudewijn Spitzen) 
Kinderen voor kinderen 2  

Eerlijk waar, ik wil niet bang zijn 
Maar als ik in het donker lig 
Hoor ik alsmaar vreemd geschuifel 
Voel 'k een oog op mij gericht 
Als 'k me omdraai zie ik net 
De staart van een beest achter het 
behang 
En uit de kast daar komt een zwaard 
En dan ben ik toch weer bang  

Eerlijk waar, ik wil niet bang zijn 
Maar al die kleren op m'n stoel 
Worden langzaam kleine ventjes 
Eerst een paar en dan een boel 
En dan hoor ik zware stappen 
Plof plof gaat het door de gang 
In de verte hoor ik klappen 
En dan ben ik toch weer bang  

Eerlijk waar, ik wil niet bang zijn 
En ik doe ook best mijn best 
Maar zodra 'k alleen in bed lig 
Wordt mijn dapperheid getest 
Door wel duizend gekke piepjes 
Door gekraak en soms gezang 
En dan weet ik dat het nep is 
Maar dan ben ik toch weer bang  

Mammie zegt, je moet niet zeuren 
Je bent toch veilig bij ons thuis 
Ja maar 's nachts loopt in de buurt 
Vaak heel onguur en raar gespuis 
Want dan lees je in de krant weer 
Dat er ingebroken is 
Of je hoort opeens de brandweer 
Nou dan weet je: 't is weer mis  

Maar ik heb er nu wat op gevonden 
Als ik nog een keer wat hoor 
Kruip ik diep onder de dekens 
Of doe watjes in m'n oor 
Want ik heb een beer genomen 
Die kan waken als ik maf 
En op alle enge dingen 
Stuur 'k gewoon mijn waakbeer af  

'k Heb nog nooit zo goed geslapen 
Zelfs alleen zijn vin'k nou fijn 
Want met waakbeer naast mijn bedje 
Hoef ik nooit meer bang te zijn  

'k Heb nog nooit zo goed geslapen 
Zelfs alleen zijn vin'k nou fijn 
Want met waakbeer naast mijn bedje 
Hoef ik nooit meer bang te zijn 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gb
7JNyxQyEs 

 
6. Expressie 
A: het verven van witte 
spoken/monsters op zwart papier. 

http://www.youtube.com/watch?v=gb7JNyxQyEs
http://www.youtube.com/watch?v=gb7JNyxQyEs
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B: kleurplaat van Bang Mannetje zie 
werkblad 1. 

 

7. Gebed 
Lieve God, 
Ik moet je wat vertellen weet je 
Soms ben ik heel bang een beetje 
Dan zit er een monster onder mijn bed 
en die bederft de pret. 
 
Komt papa en mama eraan 
dan zal het monster altijd gaan 
Maar zijn ze er even niet 
zegt het monster ‘kiekeboe, kiekebiet’ 
 
Kan ik dan aan jouw vragen 
Om mijn monster weg te jagen? 
Wilt u zoveel van mij houden 
dat ik ook op mijzelf kan vertrouwen? 
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Werkblad 1  

 


